
Workshop Dabke-dans uit Palestina met Orkidea
NL  EN  FR 	
Polyvalente zaal	 Orkidea is een Palestijnse dansgroep uit Gent. Sinds 2019 brengen ze een dynamische groep 

mensen samen uit meerdere landen en met verschillende achtergronden, voornamelijk uit Palestina 
en België. Deze aanstekelijke muziek, vol dynamiek en ritme, wordt het best ontdekt door erop te 
dansen.

Documentaire ‘For the Sake of Peace’
NL  EN  	
Theaterzaal	 Te midden van een burgeroorlog die al sinds 2011 duurt, is Zuid-Sudan nog steeds in de greep van 

talrijke conflicten. Hierdoor ontvluchten steeds meer inwoners hun land. Ondanks de toenemende 
ellende blijven sommige Soedanezen strijden voor vrede.

	 Deze documentaire vertelt het verhaal van deze vredeshandhavers, zoals Gatjang, een 
scheidsrechter in een vluchtelingenkamp in Juba die sport gebruikt om kinderen van tegengestelde 
stammen bij elkaar te brengen, of Nandege, een jonge moeder diein de Kidepo-vallei bemiddelt in 
een dodelijk conflict dat al tientallen jaren aansleept.

Peace Table India: Empowerment met Françoise Bosteels en Women in Black 
NL  EN  	
Vergaderzaal	 Zuster Françoise Bosteels woonde bijna een halve eeuw in India. Ze was als verpleegster betrokken 
3de verdieping bij preventieve gezondheids- en onderwijsprojecten. Ze maakte poppen die vrouwen afbeelden 

in allerlei situaties, ook gewelddadige en startte daarna workshops op met sekswerkers en 
oorlogsslachtoffers. Vrouwen maakten ook hun eigen poppen, wat een grote invloed had op hun 
genezingsproces. Françoise deelt met veel enthousiasme haar succesvolle werkmethodiek. 

	
	 Vrouwen in ’t Zwart (Women in Black) is een wereldwijd netwerk van vrouwen dat zich inzet 

voor een rechtvaardige vrede, tegen oorlog, militarisme, discriminatie, homofobie, racisme, 
onrechtvaardigheid en alle vormen van geweld. De vrouwen kleden zich in het zwart als teken van 
rouw voor alle slachtoffers van geweld, discriminatie, vernietiging van mens en natuur, maar ook 
omdat zwart een sterke kleur is en symbool staat voor verzet.
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Peace Table Congo over politieke participatie met Annie Matundu Mbambi 
en de diaspora van Congolese vrouwen in België
FR

Vergaderzaal	 De levensomstandigheden van heel wat vrouwen in de Democratische Republiek Congo zijn niet 
3de verdieping rooskleurig. In meerdere delen van het land woeden al bijna 30 jaar gewapende conflicten, in de 

context waarvan vrouwen en meisjes verkracht worden, burgers in grote getale moeten vluchten 
en de armoede onder de bevolking toeneemt. De honger naar grondstoffen speelt hierin een 
belangrijke rol. In deze workshop gaan we dieper in op de levensomstandigheden en uitdagingen 
voor de mensenrechten en voor gelijkheid van vrouwen en mannen in de DRC en luisteren we 
naar twee vrouwen die slachtoffer zijn geworden van geweld, live vanuit DRC. We eindigen met de 
lancering van het project ‘Groupe Construire la Paix’ in het kader van het Platform van vrouwen van 
de Congolese diaspora in België en luisteren daarbij naar de aanbevelingen van de deelnemers.

Workshop geweldloze communicatie met Pat Patfoort van de Vuurbloem
NL 	
Vergaderzaal	 De Vuurbloem is een organisatie die actief werk maakt van evenwaardigheid en geweldloosheid. 
3de verdieping	 Ze wil mensen hulpmiddelen aanreiken om een geweldloze levensstijl te integreren in het dagelijks 

leven. Daarbij gaat ze uit van evenwaardigheid voor alle mensen en op alle niveaus, zowel 
in alledaagse als in crisissituaties. Pat Patfoort is medestichtster van de organisatie en brengt 
inspiratie met deze workshop rond geweldloos communiceren.

Vrouwenwandeling in Ieper onder leiding van Ann Reynaert
NL  	
Afspraak aan de ingang	 Tijdens deze wandeling ontdekken we de stad Ieper vanuit de verschillende rollen die vrouwen
van Het Perron	 speelden bij de ontwikkeling van de stad. Een unieke invalshoek! Doorheen de geschiedenis van 

Ieper komen niet enkel historische mannen aan bod, maar ook zeer interessante en memorabele 
vrouwen. We ontmoeten adellijke dames, religieuze en mystieke vrouwen, maar ook de vaak 
vergeten groep van arme vrouwen, burgers op de vlucht, hoeren en kantwerksters.

	 We krijgen tijdens de wandeling ook meer toelichting door de Leuvense Vredesbeweging bij het 
standbeeld van “De Onbekende Oorlogsvrouw – Vrede heeft Vrouwen nodig”. Het standbeeld staat 
op het Benedenplein in Leuven en versterkt de hoop op vrede. Want vrouwenkracht is vredesmacht.

	 Het parcours loopt over ongeveer vier kilometer. We starten en eindigen aan het Perron.

Kunstwerk maken onder leiding van Sonja Mazereel
NL  EN  FR 	
Foyer	 Onder de artiestennaam sonjAMAZEreel sleepte deze kunstenares al heel wat prijzen in de wacht, 

zowel in het binnenland als op streetpainting-festivals in het buitenland. Voor de conferentie 
‘Women at the Peace Table’ ontwierp Sonja een prachtige pixeltekening. In deze workshop leg je 
mee de laatste hand aan het kunstwerk en zie je het tot leven komen.

Een initiatief van Moeders voor Vrede, Esperas de Vrouwenraad en Stad Ieper.

Met de steun van: Amnesty International, Avansa Oostende-Westhoek, Women from the Congolese diaspora, Markant, 
Femma, Pax Christi, Zonta Ieper, Soroptimist International, 11.11.11 en Vrouwen in ‘t Zwart (WIB)


